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Chư vị đồng tu tôn kính, chào mọi người, A-di-đà Phật!  

Tiết học trước, chúng ta đã nói về vấn đề thứ nhất, vãng sanh bậc thượng 

người tại gia có phần hay không? Đáp án là chắc chắn có phần.  

Tiếp theo chúng ta nói đến vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ hai, vãng sanh bậc 

thượng phàm phu có phần hay không? Đây là một vấn đề nghiêm túc có liên quan 

mật thiết đến mỗi một người chúng ta. Đối với vấn đề này, vào thời xưa đã có người 

nêu ra rất nhiều quan điểm, quan điểm của mỗi người không như nhau. Ví dụ, “cổ 

đức có nói: Đó là hạnh của Bồ-tát”. Xin nêu ví dụ, như nói thượng thượng phẩm thì 

phải là Bồ-tát Tứ địa cho đến Thất địa, đây chính là nói thượng phẩm thượng sanh 

thì phải là Bồ-tát từ Tứ địa trở lên cho đến Thất địa. Thượng trung phẩm thì phải là 

Bồ-tát Sơ địa cho đến Tứ địa. Theo đó mà suy ra, trung phẩm trung sanh trở xuống 

mới là chỗ phàm phu có thể đạt được. Đối với cách nói này, chúng ta xem xem tổ sư 

đại đức nói như thế nào.  

Hoàng Niệm lão nói như sau: “Nếu là như vậy thì đại nguyện vô thượng của 

đức Di-đà, sự vi diệu độc đáo của cõi nước hoa sen phương Tây, sự dễ hành của 

pháp môn trì danh, sự thù thắng của diệu pháp vãng sanh thảy đều là hý luận”. Hý 

luận chính là nói lời bỡn cợt, không phải thật.  

Bình luận của Niệm lão đối với điều này là: “Thế thì chỉ khiến cho diệu pháp 

Tịnh tông chẳng thể nghĩ bàn cũng trở thành pháp có thể nghĩ bàn rồi”. Việc này đã 

hạ thấp sự chẳng thể nghĩ bàn của Tịnh tông. Niệm lão nói: “Vãng sanh bậc thượng 

nói trong kinh, liệu phàm phu có phần hay không là một vấn đề lớn trong Tịnh tông”. 

Vấn đề này là vấn đề lớn, không phải vấn đề nhỏ, có liên quan đến việc Tịnh tông 

có phải thật sự thù thắng, thật sự vi diệu, thật sự có thể vượt hơn tất cả, khiến chúng 

ta một đời viên mãn thành tựu hay không? 



2 
 

Hoàng Niệm lão muốn thảo luận tường tận vấn đề này với chúng ta. Ngài nói: 

“Cách nói sai trước đó, may được đại sư Thiện Đạo thời Đường rộng dẫn kinh luận, 

ra sức phá bỏ cách nói cũ”. Niệm lão không nói là bản thân ngài nói, ai nói vậy? Đại 

sư Thiện Đạo nói, đây là tổ sư đời thứ hai của Tịnh tông chúng ta. Trong trước tác 

Tứ Thiếp Sớ của đại sư, Tứ Thiếp Sớ chính là chú giải Kinh Quán Vô Lượng Thọ 

Phật của đại sư Thiện Đạo. Đại sư nói: “Lại xem ý nghĩa kinh văn về phần Định 

Thiện và ba bậc thượng hạ của Quán Kinh, đều là vì phàm phu ngũ trược, sau khi 

Phật tạ thế chỉ do gặp duyên khác nhau mà dẫn đến chín phẩm khác biệt. Thế nào là 

người vãng sanh ba phẩm thượng? Là gặp đại phàm phu (phàm phu gặp duyên Đại 

thừa). Người vãng sanh ba phẩm trung là gặp tiểu phàm phu (phàm phu gặp duyên 

Tiểu thừa). Người vãng sanh ba phẩm hạ là gặp ác phàm phu”. 

Lời này của đại sư Thiện Đạo rất hay. Vì sao vậy? Ngài nói với chúng ta, vãng 

sanh bậc thượng phàm phu có phần, thảy đều có phần.  

Ở đây nhắc đến đại phàm phu, tiểu phàm phu, ác phàm phu, phân chia thế nào 

vậy? Đại phàm phu chính là người phát đại tâm, phát tâm đại Bồ-đề, đến thế giới 

Cực Lạc để làm gì? Cầu pháp để làm gì? Để rộng độ chúng sanh, đây là đại phàm 

phu. Tiểu phàm phu chỉ vì việc liễu sanh tử, ra khỏi Tam giới của chính mình, đây 

là tiểu phàm phu. Ác phàm phu, “do ác nghiệp, nhưng lâm chung nhờ gặp được 

thiện”, đây chính là tuy đã tạo một số tội nghiệp, hơi thở của họ chưa dứt, vẫn có thể 

sám hối, vẫn có thể phát nguyện, sau không tạo nữa thì phẩm vị của họ được nâng 

lên. Lâm chung họ gặp được thiện, gặp được thiện tri thức. “Nhờ nguyện lực của 

Phật nên được vãng sanh, đến khi hoa nở, mới bắt đầu phát tâm, sao nói đó là người 

mới học Đại thừa được?” Ở đây Niệm lão thêm phần đóng ngoặc rằng: “Các sư thời 

xưa nói, bậc hạ là phàm phu mới học Đại thừa. Nếu hiểu như vậy thì khiến mình và 

người đều lầm lạc, cái hại đó rất lớn”.  

Đại sư trực tiếp nói với chúng ta: “Đài sen chín phẩm nơi Cực Lạc đều là chỗ 

mà phàm phu trược thế vãng sanh về. Chỉ do thế gian gặp duyên khác biệt của Đại 

thừa và Tiểu thừa, nên sau khi vãng sanh có sự khác biệt của bậc trung và bậc thượng. 

Tịnh tông là giáo viên đốn chí cực, phàm phu căn khí lớn nếu có thể tin nhận, hiểu 

trọn tu trọn thì bạn tu một ngày hơn người bình thường tu một kiếp”.  

“Viên nhân” là người có căn tánh Viên giáo, tu một ngày bằng với người thông 

thường tu một kiếp, “nên có thể một đời công đức viên mãn, vọt lên thượng phẩm”. 
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Công đức một đời viên mãn thì vãng sanh thượng thượng phẩm. Phàm nhân, chẳng 

phải là Bồ-tát Đăng địa, đây mới hiện rõ ra sự thù thắng của Tịnh tông, vi diệu của 

Tịnh tông, thì việc A-di-đà Phật được mười phương ba đời hết thảy chư Phật tán 

thán mới nói được thông. Nếu giống như thông thường thì chẳng có chỗ nào đặc biệt 

thù thắng cả, không nêu rõ được sự thù diệu, thù thắng, thù đặc, vi diệu của Tịnh 

tông.  

Hoàng Niệm lão chú giải phẩm kinh văn này, trước tiên nói ra trọng điểm cho 

chúng ta. Kinh văn phẩm này vừa mở đầu bèn nói “chư thiên nhân dân trong mười 

phương thế giới”, nói rất rõ ràng, chẳng những thế giới Ta-bà mà hết thảy mọi chúng 

sanh lục đạo trong cõi nước chư Phật mười phương, chư thiên nhân dân chính là 

chúng sanh lục đạo. “Trong đó nếu có người chí tâm nguyện sanh về nước đó, thì có 

ba bậc”. Ba bậc đó thảy đều vì chư thiên nhân dân mà tạo dựng nên, chẳng phải vì 

A-la-hán, Bích-chi Phật, Bồ-tát mà tạo nên, chẳng phải vì những vị đó, mà vì chư 

thiên nhân dân, trong đây có phần của chúng ta. “Ba bậc trong kinh chỉ là chư thiên 

nhân dân của mười phương, chưa nói Bồ-tát, Thanh văn”. Bồ-tát là Đại thừa, Thanh 

văn là Tiểu thừa, chẳng phải vì họ. “Nên biết ba bậc chỉ cho”, ba bậc là chỉ những 

người nào vậy? “Trước hết là phàm phu, nhưng trong kinh cũng kiêm vì thánh nhân, 

như trong phẩm Bồ-tát Vãng Sanh, chư Bồ-tát của mười phương thế giới, người sẽ 

vãng sanh, chỉ nói tên thôi thì nói hết kiếp cũng không hết”.  

Bồ-tát vãng sanh nhiều, nhiều hơn phàm phu. Vì sao vậy? Vì Bồ-tát không có 

hoài nghi, A-la-hán cũng không có hoài nghi, các ngài thật sự là nhất tâm xưng niệm, 

một câu Phật hiệu, hết thảy lúc, hết thảy nơi chưa từng sót mất, chưa từng gián đoạn.  

Tổng hợp những điều trên đã nói, chúng ta có thể rút ra kết luận như sau:  

Đài sen chín phẩm nơi Cực Lạc đều là chỗ mà phàm phu trược thế vãng sanh 

về. Vãng sanh bậc thượng phàm phu có phần. Ba bậc vãng sanh trước tiên là vì phàm 

phu, kiêm cả thánh nhân.  

Từ lời nói của đại sư Thiện Đạo có thể thấy, ba bậc thượng trung hạ của thế 

giới Cực Lạc thì phàm phu đều có thể tu được, chỉ là do nhân duyên Phật pháp mỗi 

người gặp được không như nhau mà có khác biệt. Đại sư chủ trương vãng sanh ba 

bậc chín phẩm luôn vì phàm phu ngũ trược, tuy thượng phẩm thượng sanh thù thắng 

siêu tuyệt, thế nhưng những phàm phu ngũ trược ác thế như chúng ta chỉ cần phát 

khởi tâm Vô thượng Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, niệm đến lý nhất 
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tâm, nhờ sức uy thần không thể nghĩ bàn của sáu chữ hồng danh và Nhất thừa nguyện 

hải, chắc chắn có thể thượng phẩm thượng sanh ở thế giới Cực Lạc. 

Xin nêu vài ví dụ cho các đồng tu, ví dụ thời xưa, đời Tấn có một người nghèo 

khổ, đời sống rất khốn khổ, nhưng có duyên rất sâu với Phật, sau khi nghe đến pháp 

môn niệm Phật thì bế quan niệm Phật. Đối với trần thế vô cùng chán ngán, chẳng 

chút mảy may lưu luyến, chỉ có nhất tâm thật thà niệm Phật. Sau khi người ấy niệm 

được một thời gian thì nhìn thấy A-di-đà Phật, và nghe Phật thuyết pháp, thế nên 

ngay nơi thân người đã đắc được vô sanh pháp nhẫn. Có thể thấy ba bậc chín phẩm 

ở Cực Lạc người người đều có phần, chỉ xem trình độ tu trì. Chúng ta xem người 

này, một là người tại gia, hai là phàm phu, [nhưng] họ thành công rồi.  

Còn có một ví dụ mà mọi người đều quen thuộc, chính là phu nhân Vi-đề-hy, 

phu nhân Vi-đề-hy gặp phải nạn gia đình, thỉnh Phật thuyết pháp. Phật cùng Mục-

kiền-liên, A-nan bay đến vương cung thuyết pháp cho bà, cùng nghe Phật giảng pháp 

với phu nhân Vi-đề-hy còn có năm trăm cung nữ của bà. Phu nhân Vi-đề-hy “nghe 

Phật nói xong, bấy giờ liền thấy tướng rộng lớn của thế giới Cực Lạc, được thấy thân 

Phật, thấy A-di-đà Phật cùng hai vị Bồ-tát Quán Âm, Thế Chí, tâm sanh hoan hỷ, 

khen chưa từng có, hốt nhiên đại ngộ, đắc vô sanh nhẫn”. Có thể thấy bà Vi-đề-hy 

chẳng những thượng phẩm thượng sanh mà hiện đời còn ngộ nhập vô sanh pháp 

nhẫn, thành tựu hy hữu. Còn có 500 thị nữ của phu nhân Vi-đề-hy “phát tâm A-nậu-

đa-la Tam-miệu Tam-bồ-đề, nguyện sanh nước ấy. Thế Tôn, Thích-ca Mâu-ni Phật 

đều thọ ký [cho họ] đều sẽ vãng sanh. Sanh đến nước đó rồi thì được tam-muội hiện 

tiền của chư Phật”. Có thể thấy, thấp nhất thì họ cũng là thượng phẩm trung sanh, 

500 người này là phụ nữ tại gia, đều vãng sanh bậc thượng.  

Ví dụ thời hiện đại. Thứ nhất là ví dụ vãng sanh của Tề Thụ Kiệt. Tề Thụ Kiệt 

là chồng của cư sĩ Điêu, tôi gặp cư sĩ Điêu hai lần nhưng không biết rõ, tôi không 

biết Tề Thụ Kiệt. Còn nhớ ngày 12 tháng 7 âm lịch năm 2007, có cư sĩ gọi điện cho 

tôi, nói chồng của cư sĩ Điêu bệnh rồi, mong tôi đi gặp anh ấy một chút. Tôi đã đi, 

anh nói với tôi một câu giọng rất nhẹ nhàng: Chị ơi, hãy tiễn em một đoạn. Tôi nói 

với anh ấy, tôi không biết tiễn vãng sanh. Sau đó, anh ấy không nói nữa, có lẽ là vì 

duyên này mà anh Tề vãng sanh thật sự là do tôi tiễn. Ngày 12 âm lịch, hai chúng 

tôi gặp nhau lần đầu, ngày 14 âm lịch tôi biết anh ấy ngày 18 âm lịch vãng sanh, việc 

này chỉ một mình tôi biết, ai nói tôi biết vậy, không biết nữa. Sáng sớm ngày 17 âm 



5 
 

lịch, anh nói với tôi: Chị ơi, ngày mai em đi. Tôi hết hồn, ngày mai chẳng phải là 18 

âm lịch đó sao, vì sao ngày anh ấy nói và ngày tôi biết là một vậy. Tối đó, anh ấy 

lập hai điều di chúc. Điều thứ nhất, hậu sự của tôi do chị Lưu sắp xếp. Điều thứ hai, 

người thân quyến thuộc không được đến gần. Ngày hôm sau, cũng chính là ngày 18 

tháng 7 âm lịch, Tề Thụ Kiệt đã biết trước ngày giờ, an tường vãng sanh. Vãng sanh 

được năm ngày, anh ấy trở về báo tin, dùng hình thức kệ tụng báo cáo với chị tôi, độ 

chừng 6-7 bài, bởi vì lúc đó tôi chẳng hiểu gì cả, cũng không ghi chép lại, cũng 

không lưu lại, hiện nay điều có thể nhớ chính là anh ấy thượng phẩm trung sanh.  

Thứ hai là ví dụ vãng sanh của cư sĩ Lưu Tố Thanh, việc này các đồng tu đều 

biết rất rõ rồi, ở đây không nói nhiều làm gì. Xin bổ sung một chút, Lưu Tố Thanh 

vãng sanh có vài đặc điểm nổi bật khác với mọi người. Đặc điểm thứ nhất, biểu diễn 

hai loại pháp vãng sanh. Một là pháp tự tại vãng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, 

là sống mà ra đi, vẫy tay mỉm cười từ biệt người thân. Thứ hai là pháp tử vong tứ 

đại phân ly đau khổ. Đặc điểm thứ hai, chị đã viết ra trước những sự việc sau khi 

vãng sanh, sau khi vãng sanh thì từng điều đều thành hiện thực. Đặc điểm thứ ba, 

biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, không sai một giây, thượng phẩm thượng sanh. 

Đặc điểm thứ tư, từ bỏ 10 năm thọ mạng để cứu lấy kiếp nạn, về nhà sớm hơn.  

Thứ ba là ví dụ vãng sanh của Lưu Minh Hoa. Việc vãng sanh của Lưu Minh 

Hoa khiến tôi bị chấn động, tôi biết ông ấy vãng sanh là thời gian ba ngày. Sáng sớm 

ngày 19 tháng 5 tôi biết ba ngày nữa ông ấy vãng sanh, trưa ngày 21 tháng 5 ông ấy 

vãng sanh, biết trước ngày giờ, tự tại vãng sanh, thượng phẩm thượng sanh. Ông ấy 

để lại thế gian này sự độ lượng, tự tại và vui vẻ. Ông nói, ông ấy biểu diễn ra không 

phải người đại trí giả như kẻ ngu, mà là biểu diễn người đại trí giả như kẻ điên. Thật 

vậy, bạn hãy suy nghĩ cặn kẽ thì thấy đúng thật như vậy, ông đã điên 53 năm rồi, 

tiếc là tôi không nhận ra. 53 năm đều xem ông là người bạn đời mắc bệnh thần kinh 

của tôi, duyên trần đã mãn, chân tướng lộ rõ, tôi kinh ngạc một phen.  

Thứ tư là ví dụ vãng sanh của Đổng Thụ Trân, Đổng Thụ Trân là cư sĩ hộ 

pháp của tôi, là cha chồng của Bồ-đề Tâm, 83 tuổi, mắc bệnh ung thư dạ dày, niệm 

Phật cầu vãng sanh. Ngày 6 tháng 6 tôi biết ngày 9 tháng 6 ông ấy vãng sanh, nhưng 

vì một việc nhỏ xen giữa mà ông ấy không đi được. Ngày 2 tháng 7, ông ấy chính 

mình yêu cầu được đưa vào phòng vãng sanh, lúc đó ông ấy đã bỏ ăn bốn ngày 

nhưng trạng thái tinh thần rất tốt, hành động như thường, từ ngày vào phòng vãng 
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sanh bắt đầu trợ niệm, không tụng kinh, không trì chú, một câu Phật hiệu niệm đến 

cùng, niệm chậm 4 chữ theo lão pháp sư. Chia ban luân phiên niệm, mỗi ban 4-5 

người, hai tiếng thì thay ban, 24 giờ không gián đoạn, trợ niệm 37 ngày, 888 giờ. 

Ông lão đã bỏ ăn 40 ngày, chỉ uống nước trắng, tạo nên một kỳ tích về mạng sống 

không thể lý giải. 3 giờ 46 phút sáng sớm ngày 6 tháng 8, sau khi ông lão nhìn thấy 

Phật hơn 20 phút thì an tường vãng sanh trong tiếng Phật hiệu của các đồng tu. Vào 

mười lăm phút sau cùng, ông ấy vẫn niệm Phật, ông ấy là thượng phẩm trung sanh. 

Đổng Thụ Trân vãng sanh đã làm ra tấm gương cho chúng tôi, một là tín niệm kiên 

định cầu sanh thế giới Cực Lạc của ông trước sau như một. Sau khi ông biết tình 

trạng bệnh tật thật sự của mình, cương quyết lựa chọn không làm phẫu thuật, niệm 

Phật cầu vãng sanh, từ đầu đến cuối không hề dao động. Thứ hai là sự kiên cường 

của ông khiến người khác kính phục, tuy bị bệnh khổ dày vò khiến người khó nhẫn 

chịu được, nhưng ông không kêu không la, không tạo thêm phiền phức cho người 

khác. Hai ngày trước khi vãng sanh ông còn kiên trì đi vào phòng vệ sinh trong sự 

dìu đỡ của người khác. Ba là dù khổ dù khó đến đâu cũng niệm Phật không gián 

đoạn, chính là đến cửa ải cuối cùng cũng không quên niệm Phật, đã làm ra tấm gương 

tốt niệm Phật thành Phật cho chúng ta. Bốn là làm người thành thật, nói lời thật thà. 

Mười mấy ngày trước khi vãng sanh, tôi hỏi ông, ông ơi, ông đã nhìn thấy A-di-đà 

Phật chưa? Ông ấy lắc đầu, nói chưa nhìn thấy. Hai mươi phút trước khi vãng sanh, 

ông ấy mở to hai mắt nhìn chăm chăm vào một chỗ, tôi hỏi ông ấy, ông đã nhìn thấy 

Phật chưa? Ông ấy gắng sức gật đầu, nói với tôi đã nhìn thấy rồi. Đây là một ông lão 

thành thật khiến người ta tôn kính, sự thành thật của ông đã chiêu cảm 20-30 vị đồng 

tu trợ niệm cho ông 37 ngày. Ông ấy vãng sanh phẩm vị cao là nhờ sức uy thần của 

câu Phật hiệu A-di-đà Phật gia trì, Phật lực gia trì không thể nghĩ bàn, công đức trợ 

niệm của các đồng tu không thể nghĩ bàn. 

Phía trên tôi đã nêu ra bốn ví dụ vãng sanh thời hiện đại đều là đích thân tôi 

chứng kiến. Những người này vãng sanh tôi theo sát từ đầu đến cuối, đều là tận mắt 

nhìn thấy, tận tai nghe thấy, chẳng có trường hợp nào là nghe nói vô căn cứ, có thể 

tin tưởng 100%. Tôi sở dĩ nêu lên 4 ví dụ này chính là muốn các đồng tu hiểu rõ 

chân tướng, tiêu trừ nghi hoặc, kiên định tín niệm. Vãng sanh bậc thượng người tại 

gia có phần, phàm phu có phần.  

Chúng tôi tổng hợp chỉnh lý một chút, vãng sanh bậc thượng cần phải đầy đủ 

những điều kiện nào? Thứ nhất, dùng kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ để nói, chính 
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là “xả nhà, lìa dục và làm sa-môn, phát Bồ-đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A-di-

đà Phật, tu các công đức, nguyện sanh nước đó”. Thứ hai, lão pháp sư thượng Tịnh 

hạ Không dạy chúng ta phải dưỡng Ngũ đức, tu Lục hòa. Ngũ đức là hình mẫu mà 

Khổng tử đã làm ra: ôn, lương, cung, kiệm, nhượng. Lục hòa là Phật chế định: kiến 

hòa đồng giải, giới hòa đồng tu, thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng 

duyệt, lợi hòa đồng quân. Thứ ba, siêng tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si, việc 

này còn cao hơn đức hạnh của Khổng phu tử. Nếu không có đức hạnh và phẩm đức 

như vậy, cho dù bạn phát tâm Bồ-đề, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, vãng 

sanh đến thế giới Cực Lạc không phải là vãng sanh bậc thượng.  

Vãng sanh bậc thượng thì Ngũ đức, Lục hòa là điều kiện cơ bản nhất, chúng 

ta không được lơ là. Chúng ta nếu muốn trong một đời này vãng sanh thì phải chú ý 

tu dưỡng phẩm đức, thực hành Lục hòa, thật sự làm được “siêng tu giới định tuệ, 

diệt trừ tham sân si”, chỉ cần đầy đủ những điều kiện cơ bản này thì chắc chắn được 

vãng sanh bậc thượng, Phật không nói vọng ngữ.  

Bên trên đã nói nhiều như vậy, những điều nói ra đều là tầng nghĩa thứ nhất 

của đoạn kinh văn này, chính là điều kiện để vãng sanh bậc thượng. Trong nội dung 

phần này xin giải đáp cho các đồng tu hai vấn đề mà mọi người quan tâm nhất. Vãng 

sanh bậc thượng chúng tại gia có phần hay không? Vãng sanh bậc thượng phàm phu 

có phần hay không? Trả lời là chắc chắn có phần, tôi có phần, họ có phần, bạn cũng 

có phần, chỉ cần đầy đủ điều kiện vãng sanh bậc thượng thì chúng ta đều có phần.  

Tiếp theo nói về tầng nghĩa thứ hai của đoạn kinh văn này. Tầng nghĩa thứ 

hai, quả đức của vãng sanh là quả báo chân thật thù thắng khôn sánh.  

Thù thắng thứ nhất là Phật đến tiếp dẫn, “những chúng sanh này đến lúc mạng 

chung, A-di-đà Phật cùng các thánh chúng hiện ở trước mặt”.  

Thù thắng thứ hai là vãng sanh nhanh chóng, “trong khoảnh khắc liền theo 

đức Phật ấy sanh về cõi kia”, hoa nở thấy Phật, toàn bộ nghiệp chướng đều tiêu trừ. 

Khi nào tiêu trừ? Trong khoảnh khắc liền tiêu trừ.  

Thù thắng thứ ba là liên hoa hóa sanh, “tự nhiên hóa sanh trong hoa bảy báu”.  

Thù thắng thứ tư là trí đức tự tại, “trí tuệ dõng mãnh, thần thông tự tại”. Trí 

tuệ giống như Phật viên mãn hiện tiền, trí tuệ Bát-nhã của tự tánh lưu lộ ra rồi. Thần 

thông là từ trong tự tánh lưu lộ ra, là từ trong tâm thanh tịnh bình đẳng lưu lộ ra, cho 
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nên tâm của chúng ta phải thanh tịnh, phải bình đẳng. Thanh tịnh, bình đẳng đều là 

Thiền định. Tâm thanh tịnh hiện tiền là A-la-hán, Bích-chi Phật. Tiểu thần thông 

vượt qua thiên nhân sáu cõi. Trời Dục giới, trời Sắc giới, trời Vô Sắc giới đều có 

thần thông, so với người vãng sanh thế giới Cực Lạc thì kém xa, không sánh bằng. 

Tâm bình đẳng hiện tiền là đại thần thông, là chỗ chứng đắc của Bồ-tát. Thần thông 

rốt ráo viên mãn là chứng đắc trên quả địa Như Lai. Phàm phu chúng ta vừa vãng 

sanh đến thế giới Cực Lạc thì trí tuệ dõng mãnh, thần thông tự tại, quá tuyệt vời!  

Tầng nghĩa thứ ba, dùng đức để khuyên.  

Đây là Thế Tôn khuyên bảo chúng ta, cơ hội này khó gặp được, trăm ngàn 

vạn kiếp khó gặp được. Rất khó gặp được, gặp được rồi thì vạn phần chớ bỏ mất. 

Trong một đời này nhất định phải thành tựu, không thành tựu thì quá đáng tiếc. Ba 

đường ác không được vào, một khi đọa ba đường ác thì là năm ngàn kiếp, là do Phật 

nói, Phật không dọa người đâu, những gì Phật nói đều là lời chân thật. Một khi không 

cẩn thận đọa vào ba đường ác, trong ba đường ác có sự luân chuyển, không ra khỏi 

ba đường ác được, thời gian bao lâu vậy? Năm ngàn kiếp, quá đáng sợ! Chúng ta 

không mong muốn chịu khổ nạn này thì đời này phải vượt thoát. Làm thế nào mới 

có thể vượt thoát? Phật dạy chúng ta, y giáo tu hành thì vượt thoát, tích lũy công đức 

thì vượt thoát.  

Phật từ bi cùng cực, đem sự thù thắng của vãng sanh bậc thượng ở trong kinh 

nói cho chúng ta rất rõ ràng. Niệm lão giải thích cho chúng ta rất rành rẽ: 

“Nếu muốn đời này thấy A-di-đà Phật, đây chỉ cho tất cả chúng sanh hiện tại 

cho đến đương lai”, đương lai là tương lai. Tất cả chúng sanh hiện tại và tương lai, 

“muốn đời này chính mắt nhìn thấy A-di-đà Phật”, có nguyện vọng như vậy. “Quán 

Kinh nói: Người thượng phẩm thượng sanh, A-di-đà Như Lai cùng Quán Thế Âm, 

Đại Thế Chí, vô số hóa Phật, trăm ngàn tỳ-kheo, đại chúng Thanh văn, vô lượng chư 

thiên, cung điện bảy báu. Quán Thế Âm Bồ-tát cầm đài kim cang cùng Đại Thế Chí 

Bồ-tát đến trước mặt hành giả”, hành giả chính là người niệm Phật vãng sanh, hai vị 

Bồ-tát này đến trước mặt người vãng sanh. “A-di-đà Phật phóng đại quang minh, 

chiếu đến thân hành giả”, Phật quang soi chiếu, “cùng chư Bồ-tát đưa tay ra nghênh 

đón”, chẳng những A-di-đà Phật nắm lấy tay bạn, còn có rất nhiều Bồ-tát đều vẫy 

tay hoan nghênh, ngày nay chúng ta gọi là vỗ tay hoan nghênh, sẽ đưa tay ra hoan 
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nghênh bạn. Bồ-tát Quán Âm, Thế Chí “tán thán hành giả, khuyến tấn tâm ấy, hành 

giả thấy rồi, hoan hỷ phấn khởi”, thật sự vui mừng, không phải giả bộ vui mừng.  

Phật đem sự thù thắng của vãng sanh bậc thượng nói cho chúng ta, tiếp theo 

là nội dung khuyên dạy chúng ta.  

Lời khuyên thứ nhất: phát tâm chuyên niệm.  

“Phải phát tâm Vô thượng Bồ-đề, lại nên chuyên niệm cõi nước Cực Lạc”, 

đây là chánh nhân để vãng sanh. Tâm Vô thượng Bồ-đề là gì? Thế nào là Vô thượng 

Bồ-đề? Vô thượng Bồ-đề là thành Phật, không ai có thể cao hơn Phật. Kinh Hoa 

Nghiêm gọi là Diệu giác Như Lai, Đẳng giác trở lên là Diệu giác, chúng ta phải cầu 

điều này. Nhất định không được cầu sanh thiên, trời Dục giới, Sắc giới, Vô Sắc giới 

đều không được cầu, vì sao vậy? Họ không thoát khỏi luân hồi. Thọ mạng của thiên 

nhân dài, thiên nhân đầy đủ sáu loại thần thông, càng lên trên thì thần thông càng 

lớn, được tự tại. Tuy thọ mạng của thiên nhân dài nhưng vẫn là có hạn, chẳng phải 

là vô hạn, không giống thế giới Cực Lạc, thế giới Cực Lạc không sanh không diệt, 

trong lục đạo thì có sanh có diệt. Ở cõi trời khi thọ mạng hết thì làm thế nào? Lên 

trên thì không có, thoát không ra, vậy phải rớt xuống, leo càng cao thì ngã càng nặng. 

Người ở trời Tứ Không, trời Tứ Thiền khi thọ mạng đến rồi thì rất nhiều người đều 

rớt xuống địa ngục. Trong kinh nói rất nhiều, chúng ta phải tin tưởng. Cõi trời tuy 

tốt nhưng không được đi, đi đến đâu thì tốt? Đến thế giới Cực Lạc. Đến thế giới Cực 

Lạc dễ hơn đến cõi trời, dễ hơn đời sau có được thân người. Được thân người thì 

phải tu thập thiện nghiệp đạo; phải tu tứ vô lượng tâm: từ bi hỷ xả thì mới được thân 

trời. Nói tóm lại, đều không sánh bằng vãng sanh Cực Lạc.  

Trong chú giải của Niệm lão nói: “Nơi đây, đời ác năm trược, thời không có 

Phật mà có thể thấy được Phật ấy là thật sự hiếm có”. Chúng ta phải ghi nhớ những 

câu này. Chúng ta sanh ở thế gian này, gặp phải thời đại như thế nào? Là ngũ trược 

ác thế. Thời mà chúng ta gặp phải chính là thời đại không có Phật, Thích-ca Mâu-ni 

Phật đã diệt độ 3.000 năm rồi. Thế nhưng chúng ta may mắn gặp được pháp môn 

Tịnh độ, nếu y giáo phụng hành thì chúng ta đời này sẽ có cơ hội gặp A-di-đà Phật, 

điều này hiếm có. Cầu thấy Phật, thấy Phật không khó, tâm của bạn, nguyện của bạn, 

hạnh của bạn tương ưng với Phật thì Phật sẽ hiện thân, bạn sẽ nhìn thấy. Chúng ta 

dựa vào điều gì để cảm được? Dựa vào khởi tâm động niệm, lời nói việc làm của 

chúng ta thuận theo lời Phật dạy. Trong Tịnh tông thì càng đơn giản, đại sư Ngẫu 
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Ích nói với chúng ta bốn chữ “tín, nguyện, trì danh” thì có thể cảm được. Tín, nguyện 

là tâm đại Bồ-đề, là tâm Vô thượng Bồ-đề; trì danh chính là nhất tâm chuyên niệm, 

phải chú ý chữ “chuyên” này mới được.  

Chúng ta niệm Phật, xen tạp vọng niệm cho nên không chuyên. Đã niệm mấy 

mươi năm vẫn không có cảm ứng, cứ như vậy thì sẽ sanh hoài nghi, nói lời trong 

kinh nói không linh, tôi đều làm như vậy vì sao không thấy được Phật? Không biết 

sai ở nơi chính mình. Kinh Phật không nói sai, thật sự là hy hữu. Vì sao có thể thấy 

Phật? “Toàn dựa vào lực không thể nghĩ bàn của sáu chữ hồng danh, Nhất thừa 

nguyện hải của Di-đà”.  

Lời khuyên thứ hai: thiện căn đã tích lũy nên đem hồi hướng.  

Thiện căn đã tích lũy, thiện căn này là gì? Thiện căn của Bồ-tát là ba thiện 

căn: không tham, không sân, không si. Không tham là gì? Thật sự đã buông xả rồi. 

Không sân là gì? Trong thế gian này, thế xuất thế gian, không có người nào mà tôi 

oán hận, bất luận người này đối đãi với tôi ra sao, họ hủy báng tôi, sỉ nhục tôi, chướng 

ngại tôi, phá hoại tôi, thậm chí đưa tôi vào chỗ chết, tôi cũng không oán hận họ, đã 

đoạn sạch sẽ tâm sân hận rồi. Đã tháo gỡ được nút thắt rồi, oan gia nên giải nên 

không nên kết, không kết oán thù với người. Không có oan gia trái chủ nữa, thảy 

đều hóa giải rồi. Nếu không hóa giải thì đời đời kiếp kiếp oan oan tương báo không 

ngừng không dứt, chẳng phải khổ một đời mà không biết khổ đến mức nào. Chúng 

ta không được làm việc ngu ngốc này. Vì sao vậy? Họ là Bồ-tát, mình cũng là Bồ-

tát, ngài là A-di-đà Phật, mình cũng là A-di-đà Phật, là một chẳng phải hai. Nếu có 

thể hồi quang phản chiếu như vậy, dùng trí tuệ Bát-nhã của tự tánh soi chiếu bản 

thân thì hoàn toàn tỉnh ngộ, không còn tham sân si nữa.  

Ngạo mạn, hoài nghi là hai thứ trong năm độc phiền não. Gốc rễ của ngạo 

mạn, hoài nghi là gì? Gốc rễ là tham sân si, là từ trong si mà sanh ra. Trong cuộc 

sống thường ngày, gặp người tán thán bạn, cung kính bạn, lễ kính bạn, không sanh 

tâm ngạo mạn, không sanh tâm hoan hỷ; hễ bạn sanh tâm hoan hỷ thì bạn tiếp nhận 

rồi. Nên dùng tâm gì để đối đãi? Dùng tâm bình thường. Người khác sỉ nhục bạn, 

hủy báng bạn, chướng ngại bạn, bài xích bạn, dùng đủ mọi cách để gây khó dễ cho 

bạn, bạn có thể nhẫn nhục ba-la-mật, thảy đều có thể nhẫn. Đối với sự tu hành của 

chính mình có chướng ngại hay không? Không có. Vì sao vậy? Bởi vì không để 

trong tâm. Thuận cảnh, nghịch cảnh đều không để tâm; thiện duyên, ác duyên đều 
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không để tâm; thế pháp, Phật pháp đều không để trong tâm. Vậy chúc mừng bạn, 

bạn sẽ thành tựu rất nhanh, ba năm năm năm bạn sẽ có đại thành tựu. Vì sao vậy? 

Bạn đã buông bỏ chướng ngại rồi.  

Người thông thường khó khăn ở chỗ nào? Họ có nhiều chướng ngại như vậy, 

họ muốn buông xuống mà không buông được. Nghe có người hủy báng họ, vu oan 

cho họ, mấy ngày mấy đêm đều ngủ không ngon, để ở trong tâm, tổn thương thân 

thể, phá hoại sự tu hành. Kinh Kim Cang nói rất hay: “Tu hết thảy pháp đều thành 

tựu ở nhẫn.” Bạn không thể nhẫn thì phá hoại hết tất cả. Người khác tán thán, bạn 

vừa vui mừng thì công đức không còn nữa. 

Hủy báng cũng được, tán thán cũng được, đều là kỳ thi. Chúng ta thản nhiên 

đối mặt với tất cả kỳ thi, cố gắng trả lời tốt mỗi một trang đề thi. Quá trình trả lời tốt 

đề thi chính là quá trình loại bỏ chướng nạn. Gặp phải chướng nạn to lớn thì làm sao 

đây? Sư phụ ngài rất là trí tuệ, dạy cho chúng ta một chiêu, gặp phải chướng nạn to 

lớn thì hoàn toàn giao cho Bồ-tát Vi-đà xử lý, giao cho thần hộ pháp quản, chúng ta 

đừng quản. Chúng ta vẫn là pháp hỷ sung mãn, vẫn là thường sanh tâm hoan hỷ. Bạn 

nói xem tự tại, vui vẻ biết bao! 

Chúng ta phải nghĩ thế giới Cực Lạc, phải niệm thế giới Cực Lạc, phải ưa 

thích thế giới Cực Lạc. Thân cận thiện tri thức thì A-di-đà Phật là số một, “quang 

minh tôn quý nhất, vua trong các Phật”, bạn không thân cận ngài thì thân cận ai đây? 

Chúng ta phải thường xuyên đặt những quan niệm này ở trong tâm, thực hành trong 

cuộc sống, thực hành trong công việc, thực hành trong việc đối đãi với tất cả người 

việc vật, thì được đại thọ dụng. Phải tích lũy công đức này, hồi hướng cầu sanh thế 

giới Cực Lạc thì nhân thù thắng ấy chắn chắn đạt được diệu quả, nhân thù thắng thì 

quả thù thắng.  

Tầng nghĩa thứ tư: diệu quả đắc được. 

“Nhân đó thấy Phật, sanh về nước ấy, đắc bất thoái chuyển, cho đến Vô 

thượng Bồ-đề”. “Nhân đó” là chỉ cho nhân duyên mà bên trên đã nói, y theo phương 

pháp này tu học thì trong một đời này nhất định thấy Phật, thấy Phật thì thành Phật. 

Thấy được A-di-đà Phật đương nhiên sanh đến thế giới Cực Lạc, sanh đến thế giới 

Cực Lạc thì viên chứng tam bất thoái. Lợi ích công đức thù thắng như vậy, trong tất 

cả các kinh luận khác đều không có, không tìm thấy, đây là diệu quả thù thắng chẳng 
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thể nghĩ bàn, không gì có thể sánh. Ngày nay chúng ta gặp được rồi, nếu để vuột qua 

trước mặt thì chính là tội lỗi.  

Tôi từng đọc hai đoạn văn của lão cư sĩ Hạ Liên Cư như sau, chép ra đây để 

cúng dường các đồng tu. 

Đoạn thứ nhất: “Chúng sanh có hai con đường, vào khổ hoặc thoát khổ, cũng 

chính là thành tựu chính mình hay là hủy diệt chính mình. Hai con đường này rất 

phân minh, đi theo đường nào đây?”  

Đoạn thứ hai: “Ngày có thường nghĩ ngày không, chớ đợi ngày không mà 

trông ngày có. Hãy kiểm điểm lại, thời gian mấy mươi năm cuộc đời rốt cuộc đã trôi 

về đâu, đạt được những gì mà mỗi mỗi đều thở dài tiếc nuối” 

Các đồng tu, nghe xong hai đoạn này, bạn có cảm ngộ gì?  

Tiết học này giao lưu đến đây, cảm ơn mọi người, A-di-đà Phật!  


